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CỰU ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN 
Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà 

 

Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà có tất cả 12 

Tướng Lãnh gồm:  

- 1 Phó Đô Đốc (Trung Tướng) là Chung Tấn Cang, 
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- 2 Đề Đốc (Thiếu Tướng) là Trần Văn Chơn và Lâm 

Ngươn Tánh,  

-  9 Phó Đề Đốc (Chuẩn Tướng) gồm: Nguyễn Thanh Châu, 

Nguyễn Hữu Chí, Vũ Đình Đào, Đinh Mạnh Hùng, Hoàng Cơ 

Minh, Nghiêm Văn Phú, Đặng Cao Thăng, Hồ Văn Kỳ Thoại và 

Diệp Quang Thuỷ. 

Hầu hết cácTướng Lãnh Hải Quân nóì trên và gia đình đều 

di tản trước ngày 30 Tháng 04, năm 1975. 

Duy nhất, còn lại Cựu Đề Đốc về hưu Trần Văn 

Chơn. Ông giải ngũ ngày 01 Tháng 11, năm 1974. Ông và 

gia đình không di tản, dù có thừa thời giờ và phương tiện để ra đi. 

Ngay cả phía Hoa Kỳ; lúc đó, cũng cho người tới tận nhà để 

thuyết phục, nhưng ông đã từ chối. Kết quả là ông phải chịu bao 

nhiêu gian nan và  khổ cực qua các trại cải tạo từ trong Nam ra 

tới ngoài Bắc như: Quang Trung, Yên  Bái và Nam Hà hơn 12 

năm. Ông được trả tự do, ngày 14 tháng 9, năm 1987. 

Có rất nhiều dư luận đồn đoán về việc Ông và gia đình giờ 

phút cuối quyết định ở lại Việt Nam. Chính tại tư thất của Ông, 

toạ lạc số 15 Đại Lộ Cường Để, nằm đối diện Hải Quân Công 

Xưởng vào những ngày gần cuối tháng 04, năm 1975, nhiều 

bà con và thân hữu đã đến tá túc. Và từ đây, họ bước xuống tàu 

tại Bến Bạch Đằng gần đó để ra khơi. Ông  chúc họ thượng 

lộ  bình an và gặp nhiều  may mắn khi đến vùng đất hoàn toàn xa 

lạ. 

Ông không bao giờ lên tiếng hay giải thích tại sao 

Ông quyết định ở lại Việt Nam, cho tới ngày Ông về Cõi Diêu 

Trì. Được biết gia đình Ông là tín đồ thuần thành của Đạo Cao 

Đài. Sau khi về hưu. Ông sống thanh thản, bình dị, dành thời gian 



đến với Đạo Cao Đài và được Hội Thánh mời làm Cố Vấn Danh 

Dự. 

Ông thường nói “Chính nhờ Đạo Cao Đài đã giúp Ông giữ 

vững tinh thần để vượt qua những cam go và thử thách.” 

Đạo Cao Đài đã mang lại cho Ông sức chịu dựng bền bỉ, sự 

kiên nhẫn vô biên. Giúp ông chấp nhận mọi nghịch cảnh gian nan, 

khó khăn và bi thảm nhất, mà nhiều  người khác trong hoàn cảnh 

như Ông đều bị gục ngã. 

Ông không hối hận và nuối tiếc khi quyết định ở lại Việt 

Nam, để phải lâm vào cảnh tù tội. 

Trưởng Nam của ông là TMC, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoá 

24 Võ Bị  Đà Lạt, Cựu Đại Uý Hải Quân, Hạm Trưởng Tuần 

Dương Hạm HQ 601, giờ thứ hai mươi lăm đã đưa các Sĩ Quan 

Hải Quân cao cấp ra Hải Phận Quốc Tế. Sau đó, ông cho tàu quay 

trở về Sài Gòn, để rồi cùng chịu chung số phận bị tù đày nhiều 

năm như Thân Phụ. 

Ông Bà Trần Văn Chơn và con gái út là TTHN rời Sài 

Gòn lúc 11 giờ tối, ngày 9 tháng 12, năm 1991 theo chương trình 

HO, và định cư ở San José, Bắc Cali cho đến ngày Quy Vị (02 

tháng 5, năm 2019). Hưởng Thượng Thọ 99 tuổi (1920 -

2019). Còn Bà thì Quy Vị ngày 09 tháng 7, năm 2016. 

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi (1927 -2016). Ông Bà có cuộc hôn 

nhân viên mãn trên 70 năm. Một gia đình rất hạnh phúc với 10 

người con gồm:  6 trai, 4 gái và các cháu nội, ngoại. 

Mộ phần Ông Bà nằm cạnh bên nhau tại Nghĩa Trang Oak 

Hill Funeral Home & Memorial Park, thuộc Thành Phố San José. 

Đúng là khi sống có nhau và khi mất Ông Bà vẫn còn được ở gần 

bên nhau, mà điều này ít có ai được như Ông Bà. 



Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn là Tướng Lãnh Quân Đội Việt Nam 

Cộng Hòa từ giã trần thế có tuổi thọ cao nhất. Tôi may mắn có 

dịp gặp Ông nhiều lần, ở Cư Xá Bắc Hải, Quận 10, Sài Gòn và 

Thành Phố San José, để được nghe Ông tâm sự về những thăng 

trầm trong cuộc đời quân ngũ của Ông, và những biến cố chính 

trị xảy ra lúc đương thời.. 

Ngoài ra, Ông cỏn kể cho tôi nghe về một tai nạn kinh hoàng 

nhất, mà ông không bao giờ quên, là khi đi họp các Tư Lệnh Quân 

Binh Chủng ở Vùng 2 Chiến Thuật.  

Lúc trở về bằng phương tiện của Không Quân Việt Nam 

Cộng Hoà trên chiếc Caribou C-7A, thuộc Phi Đoàn 427, 

có  Danh Hiệu Thần Long. Khi phi cơ bay gần đến không phận 

Biên Hoà thi phi cơ bị nổ một bên máy phải, toàn thân phi cơ bị 

rung lắc mạnh. 

Trưởng Phi Cơ gọi “May Day! May Day! May Day!” nhiều 

lần trên tần số báo nguy khẩn cấp (Guard 243.0), yêu cầu đài 

Không Lưu Phi Trường Biên Hoà cho được ưu tiên đáp khẩn cấp.  

      Đồng thời, nhờ thông báo cung cấp xe chữa lửa và xe cứu 

thương túc trực sẵn sàng ứng cứu. Trưởng Phi Cơ ra lệnh mọi 

người phải ngồi thật yên, không được hoảng loạn; nếu không sẽ 

rất nguy hiểm, không còn ai sống sót. Sau đó, Trưởng Phi Cơ giữ 

bình tĩnh cho phi cơ đáp khẩn cấp..   

      Khi bánh phi cơ vừa chạm mặt phi đạo thì phi cơ dừng hẳn, 

hoàn toàn không nhúc nhích. Tất cả phi hành đoàn và hành khách 

đều yên vô sự. Ông tin là có bàn tay Trời Phật, Thượng Đế, Ông 

Bà Khuất Mặt, Khuất Mày, Ơn Trên Hai Đấng Phụ Mẫu, Các 

Đấng Thiêng Liêng, Đấng Chí Tôn đã che chở cho mọi người trên 

phi cơ thoát nạn trong ngàn cân treo sợi tóc. 



Có lẽ, tôi là một trong số vài người thân tiễn chân Ông Bà 

và con gái út tại Phi Trường Tân Sơn Nhất. Khi Ông Bà và con 

gái út chuẩn bị làm thủ tục rời Việt Nam. 

Nay Ông Bà đã trở về Cõi Diệu Trì, một nơi an lành không 

phải lo toan. vướng bận của đời sống thường nhật. 

       Cầu xin Ông Bà phù hộ cho con cháu và những người thân 

được nhiều Hồng Ân, có cuộc sống bình an và tốt đẹp. để chờ 

ngày gặp lại Ông Bà. 

 

Trần Đình Phước   

(San José, California -Tháng 10, 2025) 

 


